
Welkom van de kapelaan

Bedankt voor uw bezoek aan deze prachtige en zeer bijzondere kerk 
hier in Ieper (de Vlaamse spelling van Ypres). Al bijna 100 jaar getuigt de 
St. George’s Memorial Church van de inzet en opoffering van soldaten 
uit het Verenigd Koninkrijk en vele landen van het Gemenebest bij de 
verdediging van de Ieperboog en zelfs de rest van Europa tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.
In het begin kwamen bezoekers of ‘pelgrims’ naar Ieper om de slagvelden 
te bezoeken, vaak op zoek naar de laatste rustplaats van hun geliefden die 
hadden gevochten en waren omgekomen in de strijd, of, als er geen graf 
te vinden was, om in ieder geval in de voetsporen van de gesneuvelden te 
treden. Soldaten kwamen met hun eigen herinneringen aan de gevechten, 
misschien omdat ze vrienden of collega’s hadden verloren, of zelf gewond waren geraakt en 
vaak fysieke of mentale littekens hadden opgelopen door de ‘Grote Oorlog’. Velen kwamen om 
te herdenken, om eer te bewijzen en om een gevoel van vrede en genezing te vinden, wat we 
nu een gevoel van afsluiting noemen. Vaak kwam dat deels voort uit de overtuiging dat de strijd 
en het enorme offer voor de vrijheid van België en de rest van Europa, ondanks de hoge tol aan 
mensenlevens, de moeite waard waren geweest. De generatie die in de Eerste Wereldoorlog heeft 
gevochten of daar directe herinneringen aan heeft, is al lang geleden overleden. Maar bezoekers 
komen nog steeds om hun offers te herdenken en vaak ook om de graven of namen van hun 
familieleden te zoeken: grootvaders, overgrootvaders, oudooms, enzovoort. Ook soldaten en ander 
militair personeel dat in recentere conflicten heeft gevochten, bezoeken deze plek, vaak met hun 
eigen herinneringen en met vragen over de waarde van hun eigen dienstbaarheid. Ook zij zoeken 
genezing, vrede en afsluiting op deze bijzondere en heilige plek.
U bent van harte welkom in de St George’s Memorial Church. Neem gerust de tijd om rond te 
kijken of gewoon om de sfeer van vrede en gebed op te snuiven.

Kapelaan Richard 
Clement



De kerk

St George’s is een Anglicaanse kerk, die deel uitmaakt van het bisdom van 
de Church of England in Europa. De kerk werd gebouwd als permanent 
monument voor de Britse en Commonwealth-troepen die tijdens de Eerste 
Wereldoorlog het leven lieten. De architect was Sir Reginald Blomfield, die ook 
de Menenpoort en het Offerkruis, dat op de meeste CWGC-begraafplaatsen 
te vinden is (en ook op het oostelijke uiteinde van de kerk staat). Naast de 
kerk ontwierp Sir Reginald ook het Chaplain’s House, de Pilgrim’s Hall en 
de Eton Memorial School, die werd gebouwd voor de kinderen van de Britse 
gemeenschap in Ieper. Dit gebouw wordt nu gebruikt als onze kerkzaal.
Bijna alles in de kerk is een gedenkteken, hetzij voor een legerregiment, voor 
individuen of ter nagedachtenis aan 
diegenen die zijn omgekomen van 
bepaalde scholen (voornamelijk in 
Engeland en Schotland), evenals 
enkele andere gedenktekens, 
zoals het Army Air Corps en het 
RAF-raam. De meeste landen van 
het Gemenebest die in de Eerste 
Wereldoorlog hebben gediend, 
worden hier herdacht. Ook enkele 
zeer beroemde personen worden hier herdacht, zoals Sir Winston Churchill en 
veldmaarschalk Montgomery. Voor veel Belgen zijn de kussens of knielkussens 
interessant, die allemaal individueel zijn gemaakt met de kruissteektechniek 
en typisch Engels zijn en in veel Engelse kerken te vinden zijn. De eerste 
steen van St George’s werd op 24 juli 1927 gelegd door veldmaarschalk Lord 
Plumer, slechts een uur na de inhuldiging van de Menenpoort. De bisschop 
van Fulham wijdde de kerk in op 24 maart 1929, waarna ze werd gebruikt als 
kerk voor de omvangrijke Britse gemeenschap in Ieper. De diensten worden 
nog steeds elke zondag om 10.30 uur gehouden in de St George’s Church, 
evenals speciale herdenkings-, gedenk- of inwijdingsdiensten en ook de dienst 
op Wapenstilstandsdag, de grootste dienst van het jaar hier.

De doopvont

De marmeren doopvont werd geschonken 
door de RAF en de familie van veldmaarschalk 
French schonk de prachtige afdekking. 
Deze bevat een beeld van Sint-Joris, de 
patroonheilige van Engeland en van deze 
kerk. In het baptisterium bevindt zich ook 
de gedenkplaat voor John McCrae met 
de woorden van zijn beroemde gedicht ‘In 
Flanders Fields’.



Het Sir John French Monument

Dit is een opvallend monument tegenover 
de ingang van de kerk, met een grote 
marmeren buste van veldmaarschalk Sir 
John French, de eerste graaf van Ieper. 
Tot aan zijn dood in 1925 speelde hij 
een belangrijke rol in de plannen voor de 
bouw van deze kerk. In 1924 deed hij als 
voorzitter van de Ypres League (die nu 
is omgevormd tot de New Ypres League) 
een oproep om geld in te zamelen voor 
de bouw van een Engelse kerk in Ieper, 
maar helaas heeft hij de bouw van St 
George’s niet meer mogen meemaken. 
Het monument zelf is ontworpen door 
Sir Reginald Blomfield en de buste is 

gemaakt door de Amerikaanse beeldhouwer Jo Davidson.

De klokken

Sinds de bouw van de kerktoren (gefinancierd 
door Sir James Knott ter nagedachtenis aan 
zijn twee zonen, James en Henry, die beiden 
omkwamen in de Eerste Wereldoorlog en nu 
naast elkaar begraven liggen op de Ypres 
Reservoir Cemetery) bestond de wens om 
klokken in de toren te plaatsen. Het project 
om klokken te installeren, dat in 2016 van start 
ging, werd mogelijk gemaakt door de financiële 
bijdrage van vele mensen en organisaties. 
De 8 klokken werden gegoten in de gieterij van John Taylor & Co in 
Loughborough, de laatst overgebleven klokkengieterij in Engeland. Ze 
werden vervolgens op vintage diepladers naar Ieper vervoerd, in de toren 
geïnstalleerd en in oktober 2017 ingewijd. Het is de eerste set Engelse 
wisselklokken in België en pas de tweede op het Europese vasteland. Elke 
klok herdenkt verschillende personen en organisaties, 
zoals de Knott-familieklok (nr. 6), de ANZAC-klok 
(nr. 7) en de Harrow School-klok (de tenor-klok, nr. 
8). We hebben momenteel een klein team van lokale 

klokkenluiders, 
maar er komen 
ook bezoekers 
uit het Verenigd 
Kon inkr i j k  en 
andere de len 
van de wereld om 
deze prachtige 
k l o k k e n  t e 
luiden. 



De Eton Memorial School

Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog waren er veel Britse 
mannen in Ieper (voornamelijk ex-soldaten) die meestal voor 
de Imperial War Graves Commission werkten. Veel van deze 
mannen trouwden met lokale vrouwen en stichtten een gezin. 
Ze wilden dat hun kinderen Engels onderwijs kregen op een 
Britse school, en dus werd de school naast de St George’s 
Church gebouwd. Deze werd grotendeels gefinancierd door 
Eton College en werd in april 1929 geopend. Het was een 
drukke en bloeiende school, met vaak meer dan 100 leerlingen 
en een grote speelplaats die nu de kerktuin is. De school sloot 
in mei 1940, net voordat de Duitsers arriveerden, en is nooit 
meer heropend.

De Tweede Wereldoorlog en daarna

Voordat de Duitsers eind mei 1940 arriveerden, werden veel 
voorwerpen uit de kerk meegenomen en verstopt op zolders van 
gewone inwoners van Ieper. De glas-in-loodramen werden vervangen 
door gewone ramen. De gedenkplaten werden van de muren 
verwijderd, evenals de platen op de stoelen, en veel daarvan werden 
vervolgens veilig opgeborgen (hoewel sommige stoelen werden 
gebruikt in de Duitse officiersmess). De meeste Britten werden naar 
het Verenigd Koninkrijk geëvacueerd voordat de Duitsers arriveerden.
De Duitsers behandelden de kerk zelf met respect en heel 
af en toe werden er door hen 
kerkdiensten gehouden. De centrale 
verwarming van de kerk werd in het 
plaatselijke ziekenhuis geplaatst, 
waar de verwarming defect was 
geraakt. In 1955 betaalden de 
Canadezen voor een nieuw centraal 
verwarmingssysteem in de kerk. De 
St. George’s Memorial Church kwam 

de Tweede Wereldoorlog goed door, met slechts geringe schade door de 
inslag van een bom in de Elverdingestraat. Er keerden echter maar heel 
weinig Britse families terug naar Ieper en het nabijgelegen Chaplain’s 
House en Pilgrims’ Hall werden in 1963 verkocht om geld in te zamelen 
voor het onderhoud van de kerk. Vanaf 2004 werden alle oorspronkelijke 
gebouwen aangewezen als onroerend erfgoed / historisch monument.

Eton Memorial School organiseert 
een receptie voor Eton na een 

herdenkingsdienst.

Bugelspelers van onze partner, The 
Last Post Association, spelen The 
Last Post tijdens een ceremonie.

Elverdingestraat 1, B8900 Ieper
Website: https://www.stgeorgesmemorialchurchypres.com/

Join “The Friends”: www.stgeorgesmemorialchurchypres.com/friends-of-st-georges/

Sir Edward Crofton, Bt, 
houdt de toespraak op 

Wapenstilstandsdag, 11 
november 2025.


